
De jonge-lidmatenkring 
 

De kring van jonge-lidmaten is groeiende. Er zijn recent 3 jonge mensen 

bijgekomen, dat de groep nu brengt op 10.  

Daarnaast hebben we 2 kringleiders die elkaar afwisselen en dit zijn Jan Kramp 

en Ds Vermaat. 

We komen elke 3 weken bij elkaar en beginnen dan om 19 uur met gezellig koffie 

of thee drinken en even bijkletsen. 

Rond half 8 houdt één van ons de inleiding (het wisselt per keer wie dit doet) en 

komen de discussies en vragen vanzelf.  

Allerlei onderwerpen komen aan bod. Dit jaar hebben we het gehad over de eindtijd, de vrouwen in de 

bijbel, vluchtelingen, woestijntijd in je leven, 10 geboden en nog veel meer. 

Rond 21 uur gaan we vaak een stuk wijzer weer naar huis. 

We sluiten het seizoen af met een barbecue en gaan dan, als het goed is, uitgerust in september weer 

verder. 

Er is nog ruimte voor nieuwe leden dus lijkt het je leuk en ben je onder de 40 jaar dan ben je van harte 

welkom!  

 

Groetjes namens “de jongeren” 


