
 

PLANNING KERKDIENSTEN VOOR DE KOMENDE WEKEN 
 
Goede Vrijdag 29 maart 2024 10.00 u  viering Heilig Avondmaal 
Voorganger:  Ds. A.D. Groeneveld, Lunteren 
Ouderling:   Hans Bleijenberg en Piet Rosseel 
Diaken:   Jannie Mentink en Ali Spang 
Collectant:  Hennie Rosseel 
Ontvangst:  Jack Theunissen 
Beeld en geluid: Hans Boer 
Organist:  Klaas van Hal 
Oppas:  geen oppas deze dag 
 
Zondag 31 maart 2024  Pasen 
Voorganger:  Dhr. J. Biersteker, IJsselmuiden 
Ouderling:   Hans Boer? 
Diaken:   Ali Spang 
Collectant:  Geesje Albertus 
Ontvangst:  Geesje Albertus 
Beeld en geluid: Piet Rosseel 
Organist:  Dik Berkhout 
Oppas:  Marianne Boer en Jack Theunissen 
Koffie en thee: Jannie Mentink en Jack Theunissen 
 
Zondag 7 april 2024 
Voorganger:  Ds. R. van Laar, Rhenen 
Ouderling:   Arie de Jonge 
Diaken:   Rianne 
Collectant:  Jack Theunissen 
Ontvangst:  Jaap Franken 
Beeld en geluid: Kees van Oosten 
Organist:  Jack Blok 
Oppas:  Bregje van Oosten en Annelien Frentz 
Koffie en thee: Hennie Rosseel en Jannie Mentink 

Week 14         31 mrt t/m 6 apr 2024 
 



ORDE VAN DIENST 29 MAART 2024  GOEDE VRIJDAG 
VIERING HEILIG AVONDMAAL  10.00 U 
Voorganger in deze dienst is ds. A.D. Groeneveld uit Lunteren. 

 
Orgelspel 
 
Voor aanvang van de dienst zingen we uit Weerklank 151: 1 en 3 
“Kom knielen wij voor Jezus samen… “ 
 
 

1 Kom, knielen wij voor Jezus samen 
met dank en blijdschap om ons lot. 
Het is volbracht, volbracht, ja amen, 
het is voor ons volbracht bij God. 
Het grote werk dat Hij aanvaardde, 
al d’ eeuwen door met smart verwacht, 
is nu volbracht. Juich, hemel, aarde, 
verlosten juich, het is volbracht! 
 
3 Wij willen need’rig voor God leven, 
U volgen, waar U ons heen leidt; 
met heel ons hart in uw dienst leven 
met nooit volbrachte dankbaarheid. 
O trouwe Leidsman, sla ons gade; 
Voleinder, laat toch door Uw kracht 
het heerlijk werk van Gods genade 
in ons ook eenmaal zijn volbracht. 

 
 
Welkom en mededelingen  
 
 
 

Zingen intochtslied: Psalm 22: 1 
Stil gebed 
Votum & Groet 
 
Zingen: Psalm 22: 10 en 11 
Gebed om de opening van het Woord 
Schriftlezing:  OT  Jesaja 53: 6 – 12 (HSV) 
 
Zingen: Psalm 38: 5 
Schriftlezing: NT:  Johannes 19: 16 - 24  (HSV) 
 
Zingen: Psalm 38: 8 
Verkondiging  Thema: “…en Jezus in het midden…”  
   Johannes 19: 18 (slot) 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen: Gezang 189: 1, 2 en 4 
Lezing formulier Heilig Avondmaal 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 89: 6 
Tafelgebed 
Toebereiding tot de tafel  Zingen: Gezang 360: 1 
Aan de tafel: 
lezen:     Romeinen 8 : 31 en 32  zingen: Gezang 360: 2 
lezen:     Romeinen 8 : 38 en 39   zingen: Gezang 360: 3 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Gezang 259  
Zegen  zingen Gezang 456: 3 
 
Orgelspel 



ORDE VAN DIENST 31 MAART 2024  PASEN 
Voorganger in deze dienst is dhr. J. Biersteker uit IJsselmuiden. 
 

Orgelspel 
 
Voor aanvang van de dienst zingen we uit Weerklank 167 
“Daar juicht een toon, daar klinkt een stem“ 
 

1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die jubelt door Jeruzalem. 
Een heerlijk morgenlicht breekt aan, 
de Zoon van God is opgestaan. 
 
2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held. 
Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht. 
 
3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan. 
Wie in geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en duivel niet. 
 
4 Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan; 
een leven, door zijn dood bereid, 
een leven in zijn heerlijkheid. 

 
Welkom en mededelingen  
 
Zingen: Psalm 118: 9 en 10 
Stil gebed 
Votum & Groet 
Zingen: Psalm 117 
Geloofsbelijdenis gesproken 
 

Zingen: Psalm 48: 4 
Gebed 
Schriftlezingen:  Johannes 20: 1 – 18 
Zingen: Psalm 66: 1 en 3 
Prediking 
Meditatief orgelspel 
Zingen: Gezang 221 
Dankgebed en voorbeden  
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Weerklank 183  
 

1 U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer! 
Vol van licht en luister daalt de engel af 
en verbreekt de kluister van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer! 
 
2 Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer, 
Redder van de zijnen; twijfel nu niet meer. 
Zie zijn aanschijn blinken als de morgenzon; 
laat uw lied weerklinken: ‘Christus overwon!’ 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer! 
 
3 Zou ik nog vrezen? Christus leeft voorgoed, 
die met heel mijn wezen ik beminnen moet. 
Hij is mijn victorie, troost en toeverlaat, 
die mij in zijn glorie eeuwig delen laat. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer! 

 
Zegen 
Orgelspel 



BLOEMENGROET 
 

De bloemen zijn met Pasen voor de gemeente. 
 
 
 
ZOMERTIJD 
 
Denkt u er aan dat van zaterdag op zondag de zomertijd ingaat. De 
klok moet een uur vooruit. 
 
 
TEKST EN UITLEG 
 
Prop. Blok preekte over Jesaja 53: 1-12 en 1 Petrus 2: 18-25 
 
Jesaja 53:1-12, ingekort 
Gestalte of glorie had Hij niet;  ls wij Hem aanzagen, was er geen 
gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, 
de onwaardigste onder de mensen,  een Man van smarten, bekend 
met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij 
was veracht en wij hebben Hem niet geacht. Voorwaar, onze 
ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij 
gedragen.  
Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen 
en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze 
ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, 
was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing 
gekomen. Wij dwaalden allen als schapen,  
wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft 
de ongerechtigheid van ons allen  
op Hem doen neerkomen. 

Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem 
ziek gemaakt. Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij 
het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de 
Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij 
zal hun ongerechtigheden dragen. 
Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen 
als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de 
overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen 
heeft en voor de overtreders gebeden heeft. 
 
1 Petrus 2:18-25 
Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, niet 
alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd 
handelen. Want dat is genade, als iemand om het geweten voor 
God dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten onrechte 
lijdt. 
Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u 
zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig 
verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij 
God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons 
geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn 
voetsporen zou navolgen; Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in 
Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden 
werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het 
overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf onze zonden 
in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de 
zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn 
striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen; maar 
u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen. 
 
Petrus en het lijden 
Jesaja 53 is een profetie over de Man van smarten, een door God 
geslagen en verdrukte. Die “de zonden van velen gedragen heeft 



en voor de overtreders gebeden heeft”. Dat deze profetie de basis 
is van de 1e brief van Petrus is verwonderlijk. Want toen de Here 
Jezus zijn lijden aankondigde, bestrafte Petrus Hem. Petrus heeft 
het lijden van Jezus willen voorkomen.  
Petrus moest door de leerschool heen van de verloochening, door 
de beleving van de blik van Jezus, die Petrus tot in het diepste van 
zijn ziel raakte. Een blik van pijn, verdriet, maar ook van peilloze 
liefde. Ná de opstanding werd het Petrus duidelijk dat het lijden en 
het kruis er moest zijn om de zonden van hem te verzoenen, en 
hem te redden van de zondemacht. Op Goede Vrijdag, bij het 
Avondmaal, mogen we het beleven van Petrus delen. Het besef 
van onze schuld en de verwonderde dankbaarheid voor onze 
eeuwige redding.  
 
Waarom moest Jezus lijden? 
Petrus noch de andere discipelen, nee, geen mens heeft ooit Jezus 
gevraagd om deze lijdensweg te gaan. Het is zelfs zo, dat velen uit 
de schare discipelen weg gingen toen Jezus sprak ”Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet 
en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet 
en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken 
ten jongsten dage”. (Joh 6:53)  
Dat het zó moest gaan leren we uit de woorden van Paulus in Rom 
5:8: “God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, 
toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is”. Welk mens 
zou hierop komen als hij Jesaja 53:1-12 leest?  
Het offer dat Jezus brengt, is zijn lichaam. Jezus had net zo’n 
lichaam als ieder mens. Waarvan we in Psalm 139 lezen dat God 
het in de moederschoot weeft, toebereidt (Ps 139:13). Daarom 
vinden we in Hebr. 10: 5 een citaat uit Psalm 40: “Daarom zegt Hij 
bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en graanoffer hebt U niet 
gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt. 
Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd”. God 

heeft het lichaam van Jezus toebereidt, opdat Hij in zijn lichaam de 
zonden aan het kruis zou dragen. Het lichaam van de Here Jezus 
is vanaf het begin een offerlichaam geweest. En daardoor heeft Hij 
onze zonden “omhoog gedragen”. De volle last van de zonde heeft 
Jezus omhoog getorst. Want zo staat het er letterlijk in het Grieks. 
Hetzelfde woord gebruikt Johannes de Doper als die zegt: “Zie het 
Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt”!  
Toen Jezus onderging in het doopwater van de Jordaan liet Hij zich 
onderdompelen in het door zonden vervuilde water van de mensen 
die daarin voor Hem waren gedoopt. Water is, net als het water van 
de zondvloed, een teken van oordeel. Dat was het voor de 
Egyptenaren bij de ondergang in de Rode Zee. Maar als een 
dopeling weer opkomt uit het doopwater is dat water een teken van 
de afwassing van de zonden. 
 
Ons leven in geloof 
In het gelezen schriftgedeelte 1 Petr 2:18-25 schrijft Petrus hoe ons 
leven verandert door het geloof in Jezus Christus. Paulus zegt 
hierover in Rom 6:10: “Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de 
zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij 
voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt 
voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan 
de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, 
zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen”.   
Dat “dood voor de zonde” betekent dat we afwezig zijn voor de 
zonde. Zoiets als je de deur niet voor iemand opent, die wel bij je 
aanbelt, maar die je niet wil ontvangen. Voor een gelovige is het 
mogelijk de deur gesloten te houden voor de zonde. Hier wordt niet 
bedoelt dat we niet meer zouden zondigen. Maar dat we tegen de 
zonde zullen strijden. De zondemacht heerst niet meer.  
Dit kan in ons leven alleen waarheid worden als we volhardend 
vasthouden aan wat Petrus schrijft: “Want hiertoe bent u geroepen, 
omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een 



voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen. Dit is zijn 
voetspoor: “die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij 
leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig 
oordeelt”” . 
Petrus beschrijft het beeld van een huisslaaf die door zijn meester 
mishandeld wordt. Een verhaal uit de slaventijd geeft hier een 
beeld van. Iemand verbood zijn slaaf om te bidden. En iedere keer 
als de slaaf dat toch deed , kreeg hij slaag. Tot het moment dat de 
meester in doodsnood op z’n sterfbed lag. Toen liet hij die slaaf bij 
zich roepen. En voor hem bidden. En was er de gelegenheid om 
over het evangelie te getuigen.  
 
Als we zo Jezus’ voetspoor drukken, lijken we op die zoon, die in 
een sneeuwspoor achter zijn vader loopt. Zijn vader zoekt de weg, 
de jongen mag telkens zijn voeten zetten in de voetstappen van 
zijn vader. En zo komt hij tot zijn doel. 
 

Hans Boer. 
 
 
 
 
COLLECTE-AFKONDIGINGEN 
 
29 maart Goede vrijdag 
Vandaag is er alleen een collecte voor het diaconale werk in 
Arnhem en wereldwijd. 
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar 
rekeningnummer NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van 
Diakenen Arnhem met vermelding van 29 maart.   
 
 
 

31 maart Pasen Kerkinactie Werelddiaconaat Colombia: 
kansarme jongeren opleiden voor horeca 
 
- De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie. In het noorden 
van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische 
kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, kunnen leren 
hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken. Zo 
kunnen ieder jaar 80 jongeren worden opgeleid voor werk in hotels, 
restaurants, niet alleen als kok maar ook als receptionist, ober of 
achter de bar. Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken 
naar rekeningnummer NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College 
van Diakenen Arnhem met vermelding van 31 maart.   
 
- De tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
U kunt uw bijdrage (voor de tweede collecte) ook overmaken naar 
rekeningnummer: NL97 RABO 0373 7154 47 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Arnhem met vermelding: 2e collecte 31 maart. 
 
- De derde collecte is bestemd voor het onderhoud van de 
kerkgebouwen. U kunt uw bijdrage (voor de derde collecte) ook 
overmaken naar rekeningnummer: NL97 RABO 0373 7154 47 
t.n.v. Protestantse Gemeente Arnhem met vermelding:  
3e collecte 31 maart. 
 
 
 
VERANTWOORDING ONTVANGEN OFFERANDEN 
 
13 mrt:  1e collecte € 95,50  Biddag 1 collecte 
17 mrt:  1e collecte € 53,85; 2e collecte € 65,40; 3e collecte € 47,30 
24 mrt:  1e collecte € 45,75; 2e collecte € 53,20; 3e collecte € 19,00 

 
 



DE CATECHISMUS VOOR KINDEREN 
 

In 2022 verscheen bij Uitgeverij Groen het door emeritus-
hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond dr. W. 
Verboom geschreven boekje De catechismus voor 
kinderen. Hij bewerkte daarvoor de Heidelbergse 
Catechismus tot korte en eenvoudige teksten.  
De auteur eindigt zijn voorwoord met de woorden: “Het is 
mijn wens en gebed dat de Heere dit boekje als een 
middel in Zijn werkplaats wil gebruiken.” 
Wij sluiten ons van harte bij die woorden aan als wij in 
2024 wekelijks een gedeelte uit dit boekje publiceren. 
Wij zijn de uitgever erkentelijk voor de hiervoor verkregen 
toestemming. 

 
 
Zondag 13: Ik ben een kind van God 
 
Vraag:  Jezus is de Zoon van God. En jij? 
Antwoord: Ik mag ook een kind van God zijn. 
 
Vraag: Ben je dat vanuit jezelf? 
Antwoord: Nee, God neemt mij aan als Zijn kind. 
  
Vraag: Jezus is ook onze Heere of Heer. Wat betekent dat? 
Antwoord: Het betekent dat Hij het voor het zeggen heeft in mijn 

leven. 
 
Vraag:  Hoe komt het dat je van de Heere Jezus bent? 
Antwoord: Omdat Hij mij heeft vrijgekocht van de duivel. 
 
Vraag: Mag je dat geloven? 
Antwoord: Ja, want dat heeft Hij mij beloofd. 
 
 

UW WOORD IS EEN LICHT OP MIJN PAD 
 
Het Bijbelleesrooster van het Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap biedt iedere dag een Bijbeltekst om ons te 
voeden en te inspireren. 
 

Zondag 31 maart 2024 Marcus 16:1-8 

Maandag 1 april 2024 Marcus 16:9-20 

Dinsdag 2 april 2024 Jeremia 33:12-18 

Woensdag 3 april 2024 Jeremia 33:19-26 

Donderdag 4 april 2024 Deuteronomium 1:1-18 

Vrijdag 5 april 2024 Deuteronomium 1:19-33 

Zaterdag 6 april 2024 Deuteronomium 1:34-2:1 

 
 
 
GEZOCHT 
 
Oppassen 
Het is onbestaanbaar dat er op één zondag in de maand niet wordt 
opgepast. Daarom zoeken we met klem mensen die zich aan de 
kinderoppas willen wijden. Dan kan er weer een vol rooster worden 
gemaakt.  
 
 
Bediening van het geluid 
Niet compleet is nog de bediening van het geluid. Zo’n heksentoer 
is het nou ook weer niet om geluid- en beeld te regelen. Om te 
voorkomen dat er straks gaten in het rooster vallen hebben we toch 
echt nieuwe mensen nodig. 
 
 
 



“CONTACTGROEP DE RANK” 
 
Binnen onze wijkgemeente ‘De Rank’ hebben wij vrijwilligers die 
graag met regelmaat een bezoekje brengen bij mensen die dat op 
prijs stellen.  
Sommige gemeenteleden worden meerdere keren bezocht door 1 
of meer mensen. Anderen echter zien zelden of nooit iemand. Dat 
is erg jammer. Om het een beetje overzichtelijk te maken, hebben 
we “Contactgroep De Rank” opgericht. Dat beteken dat iedereen 
die dat op prijs stelt zich kan aanmelden voor een bezoekje.  
Wilt u zelf ook wel bezoekjes afleggen?  Dan zouden we het erg 
fijn vinden als u zich bij ons aanmeldt! 
Let wel: het zijn geen bezoekjes van een ouderling!!! Daarvoor kunt 
u zich melden bij een van de ouderlingen. 
Onze bezoekjes gelden meer voor de gezelligheid, maar kunnen 
ook diepgang hebben. 
 
U kunt u melden bij: 
Tineke Logtmeijer  tel 026 3814111. 
Hennie Rosseel  tel 026 3636335. 
 
COLLECTEBONNEN 
 
Collectebonnen kunt u bestellen door het verschuldigde bedrag 
over te maken op de wijkkas: NL54 INGB 0001 5599 72, onder 
vermelding van collectebonnen en de kleur.  
 

Er is de keuze uit: 
Wit € 0,50 per stuk (20 bonnen van €0,50 = €10,-) 
Geel € 1,00 per stuk (20 bonnen van €1,00 = €20,-) 
Groen € 2,00 per stuk (20 bonnen van €2,00 = €40,-) 
 

De bonnen krijgt u de eerstvolgende zondag van Piet Rosseel. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Piet Rosseel of René Vos 

 
CONTACTGEGEVENS 
 

Voor kerkelijke- of administratieve zaken kunt u terecht bij onze 
scriba mevr. Jannie Mentink 
e-mail: scriba@derankarnhem.nl / tel. 026- 3618422 

Contact met de kerkenraad via info@derankarnhem.nl 
Kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@derankarnhem.nl 
Ouderlingen: ouderlingen@derankarnhem.nl 
Diakenen: diaconie@derankarnhem.nl 
Aanvragen voor pastoraal bezoek via Hennie Rosseel tel. nr.  
026-3636335 
Ledenadministratie (lidmaatschap, gastlidmaatschap of 'vriend van 

de gemeente’) via ledenadministratie PGA e-mail: 
ledenadministratie@pgarnhem.nl / tel. 026-3030437 

Contactpersoon bloemendienst is dhr. Hans Boer 
e-mail: bloemendienst@derankarnhem.nl / tel. 026-4437934 

Ook met vragen over geluid en uitzending van de kerkdiensten kunt 
u bij dhr. Hans Boer terecht. e-mail: uitzendingen@derankarnhem.nl 

Contactpersoon vrijwilligerswerk is vacant, e-mail:  
Onze websitebeheerders zijn te bereiken via: 

websitebeheer@derankarnhem.nl 
Alles rondom financiën via dhr. René Vos  

e-mail: financien@derankarnhem.nl 
Het rekeningnummer van onze wijkkas: NL54 INGB 0001 5599 72 
Ons algemene e-mailadres: info@derankarnhem.nl 
Onze website: www.derankarnhem.nl 
De dienst LIVE  beluisteren en / of bekijken via Kerkomroep: 
  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11057 of via onze website. 

 
 

 

Wilt u de weekbrief digitaal ontvangen of juist niet meer? 
Maak dit a.u.b. kenbaar door een e-mail te sturen naar: 
weekbrief@derankarnhem.nl 
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